Grondbeginselen van Stichting Compassie.

van Gods liefde in woord en daad

Grondslag

We herkennen ons als medewerkers van Stichting Compassie in de grondbeginselen zoals deze
verwoord zijn in de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie.

Wij menen op grond van deze beginselen en bijgevoegde toelichting, een goede basis te leggen
voor de uitvoering van het stadswerk in Zutphen. ledereen die deze zaken onderschrijft is welkom
om binnen Stichting Compassie mee te werken.

Beginselverklaring van de Evangelische Alliantie

a. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest;

b. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en
voleinding;

c. onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn
zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven,
Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke
wederkomst in macht en heerlijkheid;

d. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid
en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;

e. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem
onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;

f. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn
rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;

g. de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van
degenen, die verloren gaan, ten oordeel;

h. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in
de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te
getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;

i. het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het
lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het
evangelie in de hele wereld te verkondigen.

Overgenomen uit de statuten van de stichting De Evangelische Alliantie



Verder vormen de onderstaande punten als toelichting, verduidelijking én aanvulling op
bovengenoemde beginselverklaring.

ad a) Zie o.a. [Genesis 1:26a, Deuteronomium 6:4-6, 1 Joh. 5]

ad b) Jezus is mede Schepper [Joh. 17:5], Hij was er voor Abraham was, zie [Joh. 8:58]

ad c) Wij erkennen voluit de Joodse identiteit van onze Heer de Messias, geboren uit het geslacht
van koning David. Hij komt ook als hun Koning terug wanneer zowel het volk en het land Israél
hersteld is. Daarnaast (h)erkennen wij de tijd waarin we leven als de eindtijd en daarom verwachten
we de spoedige wederkomst van Jezus Messias op de wolken.

ad d) Wij belijden dat het Woord van God van kaft tot kaft waarheid is en lezen het Woord in eerste
regel letterlijk en dan pas geestelijk of overdrachtelijk. [Openb. 22:18 en 19, 2 Petrus 1:19-21, 2 Tim.
3:16-17] Gedegen kennis van Gods Woord is cruciaal in onze tijd om staande te blijven in het geloof.
ad e) Wij erkennen het belang van het dagelijks belijden van onze zonden omdat God Heilig is.

En hierbij duiden we tevens dat satan de tegenstander van de Here God, actief bezig is mensen te
verleiden tot zonde met list en bedrog. Deze strijd wordt met geestelijke wapens gestreden,

waarbij de waarheid van de Bijbel ons belangrijkste wapen is.

ad f) Zoals de apostel Jacobus het in zijn brief aangeeft, is het tevens van wezenlijk belang voor

de gelovige, zijn redding door het geloof samen te laten gaan met werken die bij dit geloof passen.
Het is dus ook van belang dat we onze redding bewerken door een heilige levenswandel en zuiver
en rein leven voor Gods aangezicht.

ad g) We erkennen dat er verschillende visies bestaan op hoe het de mens vergaat nadat hij is
gestorven. Voorop staat dat God wil dat de mens leeft in eeuwigheid liever dan dat hij veroordeeld
wordt en in eeuwigheid verloren gaat. [1 Tim.2:3-4]

ad h) De voornaamste taak van de Heilige Geest is om Jezus te verheerlijken, Hem naar voren te
brengen en niet de aandacht naar Zichzelf toe te trekken. In de kracht van de Heilige Geest bezitten
we autoriteit om wonderen en tekenen te doen, in Jezus naam = Jeshua. Wij willen nadruk leggen op
de vrucht van de Geest boven de uitingen van de Geest.

ad i) In de praktijk is deze eenheid in Gods gemeente vaak zoek, en herstel is daarom dringend nodig.
Zonder deze eenheid zijn we als gelovigen geen goede getuigen in deze wereld.

Deze eenheid krijgt meer en meer vorm vanuit het besef dat de wortels van het Christelijk geloof liggen
in het Jodendom. Hierin ligt de sleutel voor de eenheid die Gods Woord ons voorhoud. [Joh. 17]
Deze eenheid wordt bewerkt door Gods Geest zelf, op Zijn tijd, getuige de opkomst in de afgelopen 30
jaar van het Joods Messiaanse geloof wereldwijd, na 19 eeuwen van ‘bedekking’.

Eenheid in Gods Gemeente, plaatselijk en wereldwijd hangt samen met dit besef en de belijdenis én
de wil als Christelijke Kerk ons te bekeren van de gedachte dat wij als Kerk de plaats hebben
ingenomen van Israél (de zogenaamde vervangings theologie) [Rom. 9,10 en 11].

Wij geloven tevens dat in de verkondiging van het Evangelie het mede van belang is om,
kennis te vermeerderen én onderwijs te geven over de volgende onderwerpen:

1) Israél: God heeft zich verbonden aan het land en het volk Israél. Uit haar hebben we Gods
Woord ontvangen, zowel de Thora als het Levend geworden Woord; Jezus Messias.
In evangelisatie dienen we hier rekening mee te houden en kunnen we niet gewoonweg
voorbij gaan aan Gods plan met zijn volk. Dan missen we de kern van de Blijde Boodschap;
het evangelie is van oorsprong Joods!

2) Bekering, berouw, wedergeboorte en doop door onderdompeling: deze zaken zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden w.b.t. het kind worden van God en het binnengaan van
een persoon in Gods Koninkrijk. [Joh. 3]



3)

4)

5)

6)

7)

Gaven van de Heilige Geest: deze ontvangt iedere gelovige bij zijn wedergeboorte, zoals het
de Heilige Geest betaamt, de een meer gaven dan de ander.

Eindtijd: het besef dat Jezus spoedig komt, leert ons de tijd waarin we leven te herkennen
(profetie), te volharden in het geloof en zet ons aan tot gebed voor mensen en brengt ons in
actie om hen het evangelie te vertellen.

Eenheid in de Gemeente van Jezus Messias: Onder de Gemeente wordt in de eerste plaats
het volk Israél bedoelt, de Joden als nazaten van Abraham, Isaak en Jacob. De gelovigen uit
de volkeren zijn geént op deze wortel en op het leergezag van de apostelen. [Matt. 18:15-20]
En zijn daardoor mede erfgenamen geworden van de rijkdommen Gods. [Rom.9 t/m 11]
Gebed en vasten: De Here Jezus roept ons op tot gebed en vasten. Dat bouwt ons geloof en
opent de weg naar evangelie verkondiging gevolgd door tekenen en wonderen. [Matt. 17:14-
21] Gebed is nodig om de relatie met God te onderhouden en te doen groeien.

Tzadik: gerechtigheid doen door goede daden te doen, in de breedste zin van het woord.
[Matt. 25:31-46]

Vanuit deze wortels, die zich voeden vanuit het Oude of Eerste Testament en het Nieuwe of

Tweede Testament, zijn we als discipelen goed gegrond om het evangelie naar waarheid te

verkondigen aan de mensen die los van God nog gebod leven.

Hessel Loonstra, hans holtgrefe, dd. 19 februari 2010.



